" VLOT EN TOF MET COOL KID

Enige tijd terug opende Cool Kid haar
deuren in de Adolf Buylstraat te Oosten-
de. Er was aanvankelijk wel enige ver-
bazing in de chique winkelwandelstraat.
Wie en wat was Cool-Kid. Tegen zijn
kleurige taal en zijn ontwapende glimlach
bleek echter niemand opgewassen. Hij
was ook zo vriendelijk, zo nieuw en an-
ders.

In amper enkele weken tijds wist hij zich
een heel eigen plaats te veroveren in het
centrum van Qostende. Iedereen is het er
thans gloeiend over eens. Cool Kid was
diegene die nog ontbrak aan onze kust
en dan meer bepaald te Qostende. Mo-
dezaken en winkels van geschenkartike-
len zijn er genoeg te Oostende. Grote en
kleine, goedkopere en dure, maar geen
één is zoals Cool Kid. We zochten Cool
Kid op in zijn winkel op een doordeweek-
se voormiddag. Hij zag er wel wat ver-
moeid uit maar ontpopte zich al vlug tot
de sympaticke knaap die hij ook is.
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Wie en wat

Hallo mister Cool Kid, hoe maakt U
het?

Cool Kid: Hello I am very glad to see
you. I am allright, thank you.

Spreekt u Engels?

Cool Kid: «Oh, I am sorry, I speak also
flemisch. Ik ben geboren in Boston en
tenslotte door mijn geestelijke vader via
Brugge meegebracht naar Oostende. Wat
cen fantastische stad. Mijn geestelijke va-
der koos Oostende uit als verblijfstad
voor mij omdat ik hier nog volkomen on-
bekend was. Ze zullen mij en mijn vrien-
den wel viug leren kennen.

Wie zijn dan uw vrienden. Komen ze ook
uit de States?

Cool Kid: « Of cause... oh I’'m sorry. Ja
natuurlijk maar je kent ze wel. Kijk dat
is Pink Panther in zijn rose T-schirt en
naast hem Mickey Mouse in 't blauw,
daar met de witte sweater dat is Snoopy
en ginder dat gek kereltje dat is Garfield.

Hoe is Cool Kid ontstaan?

Cool Kid: De vrije tijd hé en in het kiel-
zog daarvan het ontstaan van sporten als
roller skating, surfen, skateborden, jog-
gen enz... Zo ontstond er ook cen vraag
naar aangepaste kledij, vlot, jong en tof.
Dat verkopen we hier bij Cool Kid. Ont-
spanningskledij voor jong en oud.



WAT verkoopt U eigenlijk allemaal?

Cool Kid: Verstandige vraag. We verko-
pen natuurlijk T-shirts, sweaters, vestjes,
pullovers, maar ook handdoeken,
hoeslakens, badpakken, bikinis, draag-
tassen enz... Alles voorzien van de af-
beeldingen van één van mijn vele vrien-
den. De geschenkartikelen van Snoopy
worden hier ten andere in volle exclusi-
viteit verkocht. Hier zul je altijd wel een
origineel geschenkartikel vinden tegen
een betaalbare prijs.

= Tot zover dit korte gesprekije met de sym-
pathieke Cool Kid. Een jongen waarvan
we overtuigd zijn dat hij het aan onze
kust zal maken.
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