Sherry’s Club

in Qostende.

Als U deze tekst onder ogen krijgt dan
zal het zowat één jaar geleden zijn dat
Rita Wouters haar bistrot 'SHERRY s
Club’ aan de Oosthelling te Qostende
opende. Dat was om precies te zijn op
1 april 1989... geen aprilvis dus.

In die korte tijdspanne van amper een
zomer- en een winterhalfjaar wist Rita
Wouters haar bistrot zo’n bekendheid te
geven dat men de SHERRY s inmiddels
kent tot ver buiten de stads- en zelfs
landsgrenzen.

Met haar "SHERRY’s Club® bewees Ri-
ta Wouters overduidelijk dat Qostende
nog altijd een bruisende stad is. Brugge-
lingen, Kortrijkzanen, Knokkenaars,
Gentenaars, zelfs Nederlanders ontdek-
ten de 'SHERRY’s Club’ omdat ze zo-
iets in ecigen stad (of land) niet konden
vinden. De Oostendenaars spreken chau-
venistisch over 'de SHERRY’s” als betrof
het een heel mooi en een heel zeldzaam
monument. En voor je Oostendenaars
zover krijgt! Maar goed, waaraan kan
men het succes van de SHERRY’s toe-
schrijven. Wat maakt de SHERRY’s zo
apart? Daarover kun je alle mogelijke
theorién opzetten, daarover kun je nach-
ten filosoferen.

Wie de SHERRY s kent en de charman-
te Rita Wouters hoeft geen uitleg. De
SHERRY’s is zo geslaagd dankzij Rita
Wouters, zo eenvoudig ligt dat.

In de SHERRYs ben je geen klant maar
een welgekomen gast.

De SHERRYs is niet klant- maar voor-
al mensvriendelijk. En dat is een hemels-
breed verschil. Zeker op de dag van
vandaag weet eenieder dat erg te appre-
cieren. een vriendelijk woord, een lach,
een grap, een sfeervol muziekje... het
doet wonderen. Je zult in de SHERRYs
ook geen tien minuten alleen zitten zon-
der dat je met iemand in gesprek raakt.
Ook daar zorgt de immer attentvolle
gastvrouwe Rita wel voor.

Het gezellige interieur en de reeds
vernoemde sfeermuziek maken de
SHERRY’s tot een unieke praatkroeg op
niveau.

Een eindeloze verademing na een druk-
ke werkdag, een dag vol zorgen en span-
ning... of een werkweek met teveel stress.

Wist U overigens dat de SHERRY s om-
streeks de eeuwwisseling ook een praat-
café was maar dan wel gelegen in het
drukste gedeelte van New-York, waar
iederecen maar al te graag naar toe ging,
zakenmensen, akteurs, bedienden, crea-
tieve lui enz... En SHERRY was gewoon
de meisjasnaam van de dame die dit
beroemde café runde.

ok in de 'SHERRY"’s Club’ in Oosten-

de draait alles rond een vrouw en haar
medewerksters. En die vrouw hier is Ri-
ta Wouters. Een vrouw die er met haar
spontane levenslust de sfeer weet in te
houden en die bijgevolg door al haar
klanten (gasten) op de handen wordt ge-
dragen.

Als U mevrouw of mijnheer er eens even
gezellig tussen uit wil om in een gezellig
café wat te praten over de dingen van al-
ledag, over film, muziek of kunst of zo-
maar, loop dan ook eens binnen in de

SHERRY’s. JE WORDT ER EEN AN-
DER MENS VAN!

En een heel klein, beetje verliefd worden
op Rita mag ook want dat zijn ze allen
die er ooit al eens geweest zijn.

Een bistrot in Oostende met bruisend
hart en een bruisende ziel :

de SHERRY’s Club.

Iedere dag open van 16.30 uur.
SHERRY'’s CLUB
OOSTERHELLING 2 te OOSTENDE
Tel. 059/70.55.91




