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INLICHTINGEN

De Vriendenkring van het Noordzee-Aquarium Oostende werd gesticht op 1 juli 1990 
als feitelijke vereniging. Op 24 februari 1997 werd de feitelijke vereniging omgevormd 
tot een vereniging zonder winstoogmerk volgens de wet van 27 juni 1921. De statu-
ten verschenen in het Belgische Staatsblad op 24 april 1997 in de bijlage onder het 
nummer 5954 blz. 3308 en 3309. Deze statuten werden gewijzigd en gecoördineerd 
op 6 december 2004 als gevolg van de nieuwe V&S-wet van 2 mei 2002. De vereni-
ging staat wettelijk bekend met het ondernemingsnummer 0460.438.808 met zetel 
Aquariumgebouw, Visserskaai 8400 Oostende

De vereniging: “V.N.A.O.-V.Z.W.” heeft volgens art. 3 van de statuten als doel:
1. Een beweging op gang brengen ten gunste van het Stedelijk Noordzeeaquarium  
 Oostende en alles te doen wat van aard is om de publieke belangstelling ervoor  
 te stimuleren.
2.  Bij te dragen tot het verrijken van het patrimonium van het Stedelijk    
 Noordzeeaquarium Oostende.
3. Voor haar leden natuur- en milieu-educatieve programma’s uitwerken in verband  
 met de fauna en de flora van de zee.
4. Het bevorderen van de maritieme cultuur.
5. Het beschermen van het milieu op zee en in de kustgebieden en het beschermen  
 en benutten van natuurlijk en architecturaal erfgoed in Belgische zeegebieden.
6. In samenwerking met de visserij wetenschappelijke waarnemingen doen in 
 verband met de fauna en de flora van de zee.
7. Meewerken aan duurzame ontwikkeling van de kustgebieden met visserij.

V.N.A.O.-V.Z.W. is lid van:
De Federatie der Vrienden van de Musea van Belgiè
Milieuraad van Oostende
Maritiem Erfgoed Vlaanderen
De leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift en genieten, mits voorlegging van 
de lidkaart, gratis toegang tot het Aquarium en het Stadsmuseum. Dit wordt toege-
staan door het Oostendse Stadsbestuur.

U kunt lid worden door een jaarlidgeld van 9,00 euro over te schrijven op reke-
ning BE78 2800 7062 0986 - BIC code GEBABEBB van V.N.A.O. – V.Z.W. Visserskaai 
Oostende.
Een extra bijdrage van steunende leden is van harte welkom.
Wie 12,50 euro en meer betaald, wordt vermeld in een erelijst.
Een reeks adverteerders schenken onze vereniging hun vertrouwen en steunen aldus de 
werking. We danken ze van harte en bevelen ze allemaal warm aan.
Info vriendenkring: eddy.eneman@telenet.be

Het Noordzeeaquarium op de Visserskaai te Oostende is gans het jaar geopend op alle 
weekends en dagelijks van 1 april tot 30 september.
Verdere info op de website: http://users.skynet.be/noordzee.aquarium.
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Oostende voor Anker 2014

Tijdens het evenement was het Noordzeeaquarium gratis te bezoeken, 
constant waren er veel bezoekers aanwezig. Men telde 8000 personen.

Niettegenstaande de Vriendenkring van het Noordzeeaquarium 
geen stand op Oostende voor Anker had, kon het boek “Maritieme 
wandeling in Oostende” toch worden aangekocht op de mooie stand 
van fotograaf Adriaan Huys. We danken hem van harte voor zijn 
onbaatzuchtige medewerking.                                  Foto's Eddy Eneman



54

Boekvoorstelling "Maritieme wandeling in Oostende" op 28 april  was 
een groot succes. Ongeveer 95 personen waren aanwezig.

	Van links naar rechts provinciaal gedeputeerde Franky De Block, voorzitter 
 Patrick Vermandel, auteur Eddy Eneman, auteur Dirk Verstraete, taalcorrector  
 Eddy Pirotte en schepen Hilde Veulemans.   Foto Rudy Verfaillie.

Uitzonderlijke verkoopstand van het boek op "Ontbijt met de 
Burgemeester" werd bemand door ons bestuurslid Jan Jacobsen. 
Foto Valère Prinzie.
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De Familie Vanhoeck tijdens de 1e Wereldoorlog

Naar gegevens van Leo Vanhoeck, opgetekend door zijn zoon, Leopold 
Vanhoeck. 
Auteur Frans Fontaine.

Bij het uitbreken van de 1e Wereldoorlog, 1914-1918, vluchtte heel de familie, 
overgrootvader, overgrootmoeder, de vader van grootmoeder, naar Engeland. 
Het huis in de Schippersstraat en het pakhuis werden goed afgesloten. Mijn 
grootmoeder nam haar valiesje, stopte het vol met alle papieren, documenten, 
facturen, afrekeningen, enz…
Per vissersboot vluchten ze naar Engeland, met de veronderstelling dat ze 
binnen een drietal maanden terug zouden kunnen keren.
In Londen werden alle vluchtelingen samengebracht in het ‘Alexander Palace’. 
De hele familie werd vervolgens doorgezonden naar Glasgow, Schotland. Ze 
werden voorlopig ondergebracht in een kleine hoeve van een grote boerderij, 
Waterside Farm Husky, iets buiten Glasgow. Ze kregen van de boer een zakje 
patatten van zowat 3 kg. Die werden ’s avonds geschild en opgegeten. ’s 
Anderendaags ging mijn grootmoeder terug naar die boer. Ze vroeg een  nieuw 
zakje aardappelen en de boer zei: “Mevrouw, de aardappelen die U kreeg, 
waren voor jullie allemaal, voor de hele week. Een Engelsman rekent voor zijn 
maaltijd één of twee aardappelen per maaltijd.” Voor de rest van de week kon 
iedereen op zijn kin kloppen!
Er was daar ook een plaats, vergeven van wilde konijnen. Steek je hand in een 
struik en je had een konijn vast. In die tijden at een Engelsman geen konijn. Als 
mijn grootvader ’s morgens naar zijn werk ging, greep hij er één bij zijn nek, een 
slag op zijn kop en ’s avonds was het konijn eten. Natuurlijk geprepareerd met 
gedroogde pruimen op grootmoeders wijze!
Mijn vader was toen 13 jaar. Hij ging als loopjongen werken bij een drukkerij. Na 
verloop van tijd kende hij goed zijn weg in Glasgow. Op een dag was hij op de 
grote markt van Glasgow en de krantenjongens riepen “Lusitania getorpedeerd”. 
Dat was op 7 mei 1917. Dit was de aanleiding dat de Amerikanen zich militair 
gingen mengen met de oorlog. 
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Verder in 1914 Glasgow

Mijn grootvader moest werk aanvaarden op de scheepswerven aan de Glyde 
rivier. Werken aan de romp van oceaanschepen, meters en meters hoog op 
stellingen van amper een plank breed. Elke dag viel er wel een arbeider naar 
beneden. Morsdood! Na een tijdje zei mijn grootvader: “’t Is nu genoeg. Eén 
dezer dagen is ’t mijn beurt om naar beneden te donderen.” Hij ging niet meer 
naar zijn werk. Heel de familie werd doorgestuurd naar Swansea, Wales, naar 
de koolmijnen. Mijn grootmoeder nam weer haar valiesje.

Hij had het geluk bovengronds te werken, opscheppen en verplaatsen van 
sintels. Elke avond bij het thuiskomen kamde hij zijn haar en er zaten kleine 
stukjes sintel tussen. Bij elke beurt zat de kam vol haar en na een tijdje werd 
hij kaal. Zo verloor mijn grootvader op jonge leeftijd al zijn haar en werd hij een 
“kletsekop”.

In 1917 overleed mijn overgrootvader, Isidoor Petrus Vanhoeck, in Schotland. 
Op de dag van de begrafenis kwam de begrafenisondernemer niet opdagen. 
Mijn grootvader heeft dan eigenhandig met familieleden zijn vader gekist en 
per stootkar naar het kerkhof gebracht met de hele familie.
Het lijk werd daar afgegeven en ’s namiddags gingen de vrouwen (dat was 
toen de gewoonte), terug naar het kerkhof. Maar ze vonden de plaats niet meer 
waar hij begraven was. De kerkhofopzichter werd er bij geroepen. Die wees 
de plaats aan. Een grote put van ongeveer 5 meter. Alle afgestorvenen van de 
voorbije dagen waren daar, zo nodig, op elkaar gelegd. Kruisen en bloemen 
werden door elkaar op die plaats gezet. Het was een massagraf!

In dienst van de Britse Navy

Op het einde van 1917, werden de mannen in Wales vissers, willens of niet. 
Ze kregen een parade uniform als matroos. Mijn vader werd scheepsjongen op 
een vissersboot. Op elk schip werd op de voorsteven een licht afweergeschut 
geplaatst. Als ze een Duitse duikboot in zicht kregen, moesten ze er op schieten. 
Maar als ze een Duitse duikboot te zien kregen, kapten ze de netten en gingen 
op de vlucht. Geen enkele schipper zag het zitten om kogels af te vuren en zelf 
beschoten te worden.
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Met het vissersschip CRANGON 
op garnalenvangst

vzw PUB 
Frankrijklaan 50 | 8450 Bredene

Tel. 0475/80 63 03
e-mail: willy@versluys.net
website: www.crangon.be

PURUS Garnalen
gepelde (machinaal) en ongepelde 

zonder bewaarmiddelen!

Vismijnlaan 105 | 8400 Oostende
e-mail: willy@versluys.net

tel. 0475 80 63 03

PURUS Garnaalkroketten 
mosselkroketten

hangcultuurmosselen Belgica en Shetland

BREVISCO bvba
Schaal- en schelpdieren

Cafe PELIKAAN
Bij Noëlla en Charlie

Zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

Uit sympathie
Hilda SEYS

Meetje van Mariakerke Oostende
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IMMO VYVA
Verkoop
Verhuur

Nieuwbouw appartementen
Villa’s

Alfons Pieterslaan 47
8400 Oostende

Tel.: 059/70 37 64
www.vyva/be

B V B A

*   *   *
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Er is maar één aster werkelijk wild in ons land, namelijk de zee-
aster of zulte. Je vindt hem op ziltige gronden langs de kusten 
en in brak water, ook verder landinwaarts tref je hem aan. De 
Aster tripolium is een echte composiet, die toch het best gedijt op 
plaatsen die geregeld met zout water worden overspoeld, in Zee-
land langs de Oosterschelde bijvoorbeeld. Maar er is daar nogal 
veel lood in het zeewater, zodat hij voor de keuken gemakkelijk 
uit Frankrijk wordt ingevoerd.   

De zeeaster of zulte wordt in de volksmond ook ‘lamsoor’ genoemd, 
wat voor verwarring zorgt! De bloempjes hebben gele hartjes met 
lila blaadjes er omheen. Het is een composiet, een lintbloemige 
zoals jacobskruiskruid, de zonnebloem, het boerenwormkruid, 
de goudsbloem en de korenbloem. Van de echte zulte worden de 
jonge blaadjes gegeten. Ze gelijken een beetje op de oren van 
een lam, vandaar in de volksmond lamsoor!

Om de verwarring nog groter te maken heb je ook nog oorlam, 
maar dat is iets heel anders en zeker niet te versmaden! Het is de 
borrel die de matrozen destijds als rantsoen kregen tijdens een 
zeereis.
Er zijn nog zilte planten die door de mens genoten worden, denken 
we maar aan zeekraal, een lekkernij. Er bestaat ook brandewijn 
die op kruiden getrokken wordt, o.m. op anijs en op Artemisia 
absinthium. Absint, destijds door artiesten en dichters zoals van 
Gogh, Baudelaire, Rimbaud en Verlaine zo geliefd! Absint, rond 
1900 verboden, omdat het drinken ervan tot waanzin zou leiden. 
Wij houden het maar bij pastis die we drinken in Arles, Avignon of 
Saintes Marie–de-la-Mer, ver in het zuiden van Frankrijk. 

Johan Corveleijn

IMMO VYVA
Verkoop
Verhuur

Nieuwbouw appartementen
Villa’s

Alfons Pieterslaan 47
8400 Oostende

Tel.: 059/70 37 64
www.vyva/be

B V B A

*   *   *
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                                                                            Patrick Vermandel
Woensdag  26 maart 2014.

Vertrek van thuis om middernacht. Jan Van Speybroeck, mijn Oostendse 
2de stuurman, staat om 00u30 aan zijn deur te wachten met pak en zak en 
ongeduld.  Zoon Thibaut is ook present om mijn vrouwlief te assisteren bij 
de nachtelijke rit naar Schiphol, zonder voorafgaand slaapje. Gelukkig maar 
is er geen trafiek en komen we ruim op tijd voor de check-in. Dit loopt vlot 
dankzij het vroege uur. Nog een koffie samen en dan afscheid nemen, tot 
binnen 3 weken. Het is lang geleden dat ik nog voor meerdere weken op 
zee ging.  Mijn vrouw en ik hebben niet veel woorden nodig bij een vertrek. 
Het is ook de eerste keer niet. Als geharde zeemansvrouw kent ze na die 40 
jaren mijn gedachten wel en ik de hare. De blik in haar ogen en de mening 
van onuitgesproken woorden betekenen hier veel meer dan vele holle bolle 
zinnen. Dank je vrouwlief dat ik weer eens het zeegat uit mag.
De vlucht gaat om 6u30 naar Lissabon waar we nog 2 ½ uur moeten wachten 
op de transfer naar  Ponta Delgada. Even moeten we van ticket veranderen 
want we krijgen een ander vliegtuig dan voorzien, dus andere seats. Gelukkig 
maar heb ik ergens mijn naam opgevangen want Van Speybroek en Vermandel 
met een Portugese tongval vallen moeilijk te herkennen. Om 13u20, zoals 
voorzien, landen we op onze bestemming.  
Eerste maal op de Azoren. Een weertje zoals bij ons, koud, betrokken en 
winderig, zonnig met hier en daar een buitje (waarom altijd hier en nooit 

ROALD AMUNDSEN TÖRN 455 AZOREN - OOSTENDE
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daar?), afwisselend zoals de weerman dat pleegt te noemen.
Ontvangst aan boord door Kapitän Rainer, best een aardige man, die het schip 
in zeewaardige staat kan overgeven. Verschillende bemanningsleden ken ik 
nog van vorige reizen. Zoals steeds een aangenaam weerzien. De meesten 
gaan echter nach Hause. Morgen komt de nieuwe ploeg aan boord.  
Het zat in mijn planning om Horta op het eiland Faial aan te lopen alvorens 
de Azoren te verlaten en er eentje te gaan drinken in “Café Sports” van 
Peter, wereldbefaamde bar waar alle zeilers die zichzelf respecteren een stop 
houden, maar het wordt me afgeraden vanwege de moeilijke meerplaats en de 
komende meteo. Dus wordt het maar zonder Peter’s Bar.
Voorlopig dan Falmouth als next stop. Daarna wordt het misschien Cherbourg 
of de Kanaaleilanden en Oostende tegen 14 april. De wind zal ons leven 
bepalen in de volgende drie weken.
Als afsluiter van een lange dag gaan Jan en ik nog een lokaal restootje doen 
voor de ongelooflijke prijs van €20 per man met een stuk superlekkere 
gegrilde zwaardvis, alles erop en eraan, van voorgerecht tot dessert. Daarna, 
na ongeveer 40 uur, in de kooi voor een nachtje coma-slapen.

Donderdag 27 maart

Nog vlug enkele dingetjes aankopen in de supermarkt naast het schip, een 
expresso in het zonnetje en dan aan boord om het schip over te nemen. 
De nieuwe bemanning komt langzaam aan boord, de oude verdwijnt aan 
hetzelfde tempo.
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zonder en bij slecht weer heb je ze hoog nodig. Dit geeft ook de tijd aan de 
nieuwkomers om het schip te leren kennen.

Deze morgen zijn de Oriana en de Noordam binnengelopen, twee drijvende 
steden van passagiers-schepen. Toeval wil dat beste vrienden van me aan 
boord van de Noordam zitten. De wereld is oh zo klein !!
Met de laatste meteo van vanavond wordt beslist om het vertrek uit te stellen 
tot maandag 14h. Nog twee nachtjes kalm slapen alvorens de rock and roll 
begint. Niemand betwist mijn beslissing.  
Na een hele dag oefening met bemanning en trainees blijkt dat we een zeer 
harmonieuze en gezellige ploeg hebben. Er zijn altijd wel uitzonderingen 
maar die zullen we na de eerste twee dagen schudden en beven wel vlug 
ontdekken.

Zondag 30 maart

De dag des heren, rust voor iedereen, van zodra het schip netjes is. De 
“chief mate” beslist er anders over (dat is zijn goed recht) en we vangen 
aan met een ankeroefening gevolgd door ra’s brassen en zeilen zetten.  
Sommige lui vullen hun zondagsrust in met oefenen, klimmen in het want, 
enz. Zeekaarten worden verbeterd, boeken in orde gebracht, kortom we 
zijn voorbereid om het ruime sop te kiezen. Het is maar goed dat iedereen 
wordt  ingespeeld want als je de handleiding moet zoeken wanneer het mis 
gaat dan ben je verkeerd bezig. Zoals gewoonlijk loopt alle organisatie aan 
boord van de Roald lekker gesmeerd. Het doet me denken aan mijn tijd op 
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de koopvaardij, Professionalismus! Dit geeft een veilig gevoel, zowel aan 
de bemanning als aan den Ouwe.  
Mogelijk vertrekken we morgen om 14 uur. De weerkaarten geven nog 
steeds veel wind aan en na al die dagen westenwind een hoge westelijke 
deining én regen. Daarna zou het beter worden, hopelijk. Te zien aan de 
barometer en de wolken heb ik echter mijn twijfels.
Met het oponthoud in Ponta Delgada zal ik het bezoekje aan Falmouth 
hoogstwaarschijnlijk moeten vergeten. Ik veronderstel ook dat sommige 
lui het aangenamer zullen vinden om na 12 dagen oversteek stevig aan de 
kant te liggen in Cherbourg dan op een boei en de wal op te moeten met de 
dinghy.  
Nogmaals, de wind zal het bepalen.

Maandag 31 maart

Volgens de weerkaarten van vannacht en deze morgen komt er een 
paternoster van depressies op ons af. Waar blijft die eeuwige anticycloon 
van de Azoren waarover we steeds op school moesten leren? Morgen na de 
middag zou er mogelijk een gaatje zijn om het zeegat te kiezen. Niet dat 
het daarom kalm zal zijn maar eens zullen we toch moeten uitvaren. Het 
vertrek wordt dus nog maar eens uitgesteld, tot 1 april om 14 uur. Hopelijk 
wordt het geen grap.  
De bemanning wordt wel ongeduldig maar vandaag geef ik ze allemaal een 
vrije dag, sommigen huren een auto, anderen gaan gewoon op stap. Dat ben 
ik ook van plan, al was het maar om op een terrasje een expresso te drinken. 
Ik ga nooit graag te ver weg van mijn schip.
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Nog één nachtje geduld en we gooien de trossen los. De meteo wordt 
eindelijk beter.

Dinsdag 1 april.

Alles wordt in voorbereiding gebracht voor het vertrek: trossen worden 
dubbel gelegd, de boven- en ondermarsen (de slecht weer zeilen) worden 
uitgepakt, we houden nog een laatste bootrol, de dinghy wordt nog eens 
buiten gezet voor een MOB (man overboord) situatie, alles wordt zeevast 
gezet, potten en pannen worden geschikt, de kok past zijn menu aan met 
spaghetti bolognaise (makkelijker voor de zeezieken dan dikke worst), 
de check-list voor afvaart wordt ingevuld, Emma (onze machine wordt 
opgewarmd), kortom het schip wordt zeeklaar gemaakt.  
Emma is een motor van 1932. Zij stond als hulpgroep ergens in een hoek 
van een hospitaal, werd daar iedere zaterdag eens aangezwengeld als test,  
maar was oorspronkelijk een reserve motor voor een U-boot. In 2010, voor 
de grote reis naar de Great Lakes, werd Emma in de Roald geplaatst om 
Erna te vervangen. Erna had haar jaren vaart verdiend en mocht op rust. Ze 
blies en lekte trouwens als een ouwe stier. Menig mechanieker die de Roald 
ooit heeft bezocht werd verliefd op deze motoren. Zij zijn nog open en men 
ziet de mechaniek vrij werken. Een staaltje van Duitse makelij, stevig en 
betrouwbaar en vermits het een motor voor een onderzeeër was, tamelijk 
geruisloos.

14 uur, loods aan boord. Daar de wind dwars naar de kade zit  hebben we 
een beetje hulp nodig van de loodsboot om ons van de kant te trekken. Dat 
lukt aardig, er komt beweging in de oude dame, we zwaaien de hoek om 
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en sturen richting havenhoofd. De loods heeft drie woorden gesproken en 
verdwijnt even vlug als hij gekomen is. De grootmast wordt fijngebrast om 
de druk van de kont te nemen en in een minimum van tijd staan de zeilen 
bij. Er zit vuur in onze bemanning. Na een half uurtje wordt Emma bedankt 
en gaan we onder zeil. Frisse wind (5-6) achterlijker dan dwars, we lopen 
al 6 knopen.
De Roald heeft iets speciaal.  Je bent nog maar 10 meter uit de kant en je 
voelt je gekoesterd door dit traditionele schip. Geen push-buttons, geen 
joy-sticks, geen elektrische lieren, terug naar de basics, zeilen heisen met 
Norwegian steam, met de spieren dus, wij varen met het schip, het schip 
vaart niet met ons. Zelfs indien de oude dame haar kuren en karakter heeft  
kun je haar nog steeds temmen. Geen 5 sterren cruiser maar een schip 
waarvan je kunt “houwen” omdat je haar ook kunt vertrouwen. Van zodra 
ze in beweging komt heb je het gevoel van compliciteit met haar, heb je die 
band van “samen doen we het wel”. Bijna 150 jaar terug, Tradition segelen.  
A Good old Lady !.
Ook haar bemanning heeft iets speciaal. Alledaagse mensen, allen met hun 
speciale kantjes, hun leven en hun verhalen. Voor sommigen betekent de 

Roald zuiver zeilgenot, voor anderen een vluchtoord in hun dagelijkse sleur. 
De wind op zee heeft blijkbaar helende effecten en jaagt sombere gedachten 
de wolken in. Het leven in een team op een kleine oppervlakte, waar 
iedereen op iedereen moet kunnen rekenen, heeft een positieve invloed. 
Ook het feit dat men zich aan strikte regels moet houden en dat iemand ook 
instaat voor je levenswandel van de volgende dagen geeft aan sommigen 
rust en kalmte, opluchting en tijd alvorens ze terug keren naar hun vorige 
zorgen. Die zorgen gaan voor enkele weken in de zeemanskist.

PUB_VNOA_2014.indd   9 14/01/14   15:54



2524

PUB_VNOA_2014.indd   9 14/01/14   15:54



2726

ZEEVISSERS - VISBEWERKERS - HAVENARBEIDERS - 
CHAUFFEURS - ZEELIEDEN EN BINNENSCHIPPERS

VOOR AL UW PROBLEMEN

met betrekking tot kinderbijslag, pensioen, belasting, loon en 
arbeidsvoorwaarden, zeevissersfonds, waarborg en sociaal fonds visserij

WENDT U TOT DE BELGISCHE 
TRANSPORTARBEIDERS- EN 

ZEEMANSBOND

Belgische Transport & Zeemansbond
 Nationale secretaris zeevisserij

VERMOTE RENAUD - Gewestelijk secretaris
GSM 0476 23 24 08

J. Peurquaetstraat 27 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 60 85 Fax: 059/70 51 33
Heiststraat 3 B-8380 Zeebrugge. Tel.: 050/54 47 15 Fax: 050/54 42 53
E-mail: btb.oostende@btb-abvv.be  -  btb.zeebrugge@btb-abvv.be
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Öl-Fuss, onze “chef machien”, heeft zijn T-shirt weergevonden in een 
“zeemansbar” waar hij het in 1999 had achtergelaten met de handtekening 
van de hele bemanning erop. Hij is een bezeild man die sinds 30 jaren met 
de Roald en vele andere zeilschepen heeft gevaren en niet enkel de motor 
kan doen draaien maar ook een stuk kan zeilen.  Een man vol verhalen 
en zeemanschap. De bootsman, zwijgzaam en steeds bezig, zorgend dat 
zijn Roald blinkt. De eerste stuurman, piloot bij de Duitse politie, heeft 
Kosovo en Afghanistan gedaan in die hoedanigheid, weet wat het is met 
andere mensen om te gaan, weet ook wat zeilen is. Reuze man die zijn 
verantwoordelijkheden durft en weet te nemen. Stanske, een oudere dame 
steeds paraat, ook met haar commentaar. Heeft een stem als een snerpende 
stoomfluit waarvan je moeilijk de druk kunt afnemen. De derde, een 
uitslovertje, klaar om te helpen als het hem belieft, steeds klaar om te 
delegeren en alles te controleren. Is echter prachtig voor de communicatie 
via satelliet. Een Zwitserse dame, geeft een eerste indruk van een verloren 
gelopen non, enige vegetariër aan boord (niet dat ik iets tegen vegetariërs 
heb maar die zijn wel een ietsje specialer soms, missen van tijd tot tijd toch 
een goed stuk spek). Maar zij is een van de mastkapiteins en doet het aardig 
goed met haar zingende orders. Eén van de trainees kan je zo in een film 
plaatsen van WOII, met een zwarte pet op en een zweep. Hij vroeg zich ook 
af, en met aandrang, waarom ik niet vroeger wilde uitvaren. Na enkele uren 
rollen op zee heeft hij me dit nooit meer gevraagd.  Hij was te druk bezig 
met de vissen te voederen.  Jan, de tweede. Had ik gesjangaïd op aanraden 
van Michel, een andere gesjangaïde Oostendenaar, ook Roaldie geworden 
intussen. Jan is sinds zijn prille jeugd een bezeilde yachtman en wou ook 
kennismaken met een tall ship. Werd in Ponta Delgada gepromoveerd tot 
weerman met de voorspellingen op zijn Ipad. Hij kan ervan genieten en 
geeft toe dat dit wel enigszins anders is dan met een jacht te zeilen. Otto, 
een doorwinterde Duitse kok die in Ierland een restaurant had en die op 
de Roald zeer gegeerd is. Prachtige en gezonde kost, zoals zijn humeur 
trouwens.
Zo zijn we 39 stuks aan boord, allen uniek. De kunst is om de juiste man 
of vrouw op de juiste plaats te gebruiken zodat ze zich allemaal gelukkig 
en nuttig voelen en ze tijdig bij een “all-hands” op de hoogte te houden 
van onze reisplannen. Iedereen die maar wil kan trouwens dagelijks 
op internet onze reis volgen op www.sailtraining.de, Roald Amundsen, 
Tagesmeldungen.
                                                                                Wordt vervolgd                                    

ZEEVISSERS - VISBEWERKERS - HAVENARBEIDERS - 
CHAUFFEURS - ZEELIEDEN EN BINNENSCHIPPERS

VOOR AL UW PROBLEMEN

met betrekking tot kinderbijslag, pensioen, belasting, loon en 
arbeidsvoorwaarden, zeevissersfonds, waarborg en sociaal fonds visserij

WENDT U TOT DE BELGISCHE 
TRANSPORTARBEIDERS- EN 

ZEEMANSBOND

Belgische Transport & Zeemansbond
 Nationale secretaris zeevisserij

VERMOTE RENAUD - Gewestelijk secretaris
GSM 0476 23 24 08

J. Peurquaetstraat 27 B-8400 Oostende. Tel.: 059/55 60 85 Fax: 059/70 51 33
Heiststraat 3 B-8380 Zeebrugge. Tel.: 050/54 47 15 Fax: 050/54 42 53
E-mail: btb.oostende@btb-abvv.be  -  btb.zeebrugge@btb-abvv.be
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Tijdens het zomerseizoen 2014 organiseren we zoals vorig jaar de tentoon-
stelling AQUATIEME in de bovenzaal van het Noordzeeaquarium op de Vis-
serskaai te Oostende. Het is telkens open van 14 u tot 17 u. Enkele deelne-
mers verkiezen om reeds van 10 u aanwezig te 
zijn.  We doen een oproep aan onze leden om 
deze tentoonstelling te bezoeken, het zal een 
stimulans zijn voor de kunstenaar.

Onze deelnemers:

Git Gervais
van 30 juni tot en met 6 juli

Schilderijen en glas in lood

Elisabeth Mostrey
van 7 juli tot en met 13 juli

Schilderijen en zijdewerk

Han en John van Nimwegen
van 14 juli tot en met 20 juli

Schilderijen

AQUATIEME 2014
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Pierre Mees
van 21 juli tot en met 27 juli

Schilderijen

Nan's Idee
van 28 juli tot en met 
3 augustus

Schilderijen en klei

Guy Van Iseghem
van 4 augustus tot en met 
10 augustus

Schilderijen

Wie is kandidaat van 11 augustus 
tot en met 17 augustus?
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Renee Van Vlierberghe

van 18 augustus tot en met 
24 augustus

Schilderijen

Raymond Tetaert

van 25 augustus tot en met 
31 augustus

Schilderijen

Mercator Marina, uw meerplaats in Oostende, de Stad aan Zee

Sir Winston Churchillkaai 1
 8400  Oostende

Tel : 059/70 57 62

 www.mercatormarina.be
 info@mercatormarina.be
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Willy Verdonck
ex uitbater

Le Grillon

UIT SYMPATHIE

Restaurant
Eclips

Fondue & Gourmet

Chris & Sharon Verdonck

www.eclips-at-sea.be
info@eclips-at-sea.be

BE 0 870.776.126

Van Iseghemlaan 85
8400 Oostende

059/433.453

open vanaf/ouvert 18u - 24u 
gesloten op dinsdag/fermé le mardi
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Tel   059 26 94 14
GSM  0475 51 00 74

Hendrik Baelskaai 33
 8400 Oostende

Martina & Isabelle

Inlijstingen & Hedendaagse kunst

Frank Stans

Tel. 059 32 15 32 - GSM 0497 37 45 05 -  stansfrank@skynet.be
Dr. Ed. Moreauxlaan 103 - 8400 Oostende
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RIKOCHIP
artikelen voor de 

horeca

Tel. 059/325.111
Fax 059/332.426

Bredene - De Haan 
Blankenberge

b.v.b.a. Verzekeringen

F. Finaut
ALLE VERZEKERINGEN

ALLE MAATSCHAPPIJEN

Elisabethlaan 393
8400 Oostende

Tel.: 059/80 26 79
Fax: 059/80 00 81

Brugsesteenweg 38
8400 Oostende 

Tel.: 059/32 07 89

CAPPELLE
Garage-Carrosserie
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Verloren leven

Kijk… hier in dit stuk land
-dat geen mensenbloed spaarde-

werd mijn broeder verenigd
met de dood… en de aarde

De aarde… treurt niet om u
-de wereld kent geen verdriet-

mijn broeder, geen mens die mij ziet
met tranen in stilte om u…

Je leven… verloren
-een schim paradijs-

maar stervend herboren
in eeuwige peis.

Jozef Vandromme
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Elektrische puls: visgebieden leeg.

Een aantal jaren geleden werd in Nederland begonnen aan het 
ontwikkelen van elektrische visnetten voor pulskorren. Ondertussen 
kende Europa tachtig vergunningen toe aan de Nederlanders om met het 
tuig te experimenteren. In België, Frankrijk en Groot-Brittannië regent 
het protesten. De pulskor zou dan wel de bodem minder beroeren, maar 
ganse visgebieden leegscheppen.
Traditioneel wordt er gevist met passieve technieken (hengel, in zee 
rechtstaande netten) of met sleepnetten. Die sleepnetten worden door 
een schip voort getrokken op de bodem. Ze worden voorafgegaan door 
zware kettingen die de vis doen opschrikken en opwippen. Zo komt de 
vis in het net terecht. Er was/is zware kritiek op die boomkor omdat die 
alles op zee opschept en de bodem zwaar beroert, bijna omploegt. Wie al 
met een schip mee was heeft het gezien: in zo een net zitten soms méér 
zeesterren en ander onbruikbaar zeeleven dan vissen. Boomkorvissers 
argumenteren daartegenover dat de Belgische vloot zéér klein geworden 
is (tachtig schepen) om echt nadelig te kunnen zijn.
Bij elektrisch vissen worden de kettingen voor het net vervangen 
door elektrische bedrading die kleine stroomstoten uitdeelt. De vis 
springt ook omhoog en komt in het net terecht. Er zit minder rommel 
(bijvangst) in het net, de boot verbruikt tot de helft minder brandstof 
en het tuig zweeft eigenlijk lichtjes boven de bodem in de plaats van 
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Vissershuis Cafe-Restaurant
Yvan Devlamynck-Kindt

Palingspecialiteiten
Gerechten met vis en vlees

 Gesloten buiten seizoen :
 dinsdagavond en woensdag
 Jaarlijks verlof : februari

Schoorbakkerstraat 80 (Schoorbakke)
8600 PERVIJZE Diksmuide

Tel. 051/55 51 03

Zandvoordestraat 60, 8400 Oostende - Tel. 059 50 15 64

DE VOORHAVEN
(Vuurtorenwijk)

SCHRIJNWERKERIJ
NOORD EDESTRAAT 12 - 8400 OOSTENDE 
Tel.: 059/32 42 26

WINKEL + TOONZAAL
VOORHAVENLAAN 60 - 8400 OOSTENDE 
Tel.: 059/32 58 42Nr 1 in plafonds 

kwaliteit 
prijs

Printen - plotten - kopiëren - digitaliseren - plastificeren

REPRODUX   B.V.B.A.
Heilig Hartlaan 13 - 8400 Oostende
Tel: 059/70 16 12 - Fax: 059/80 66 57

e-mail: reprodux@telenet.be
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Lason Maurice
Lauwereins Roger
Le Roy Henriette
Leemans Herman
Leerman Victor
Lodewyckx Herman
Mahieu Marie Christine
Malfait Pierre
Maritiem Instituut Mercator
Mees Pierre
Mille Henri
Moerman Johan
Mostrey Elisabeth
Moyaert Luc-Belpaeme 
Christiaene
Mynn Joan
Oostende Sailing Vessels - André 
Nolf
Panesi Freddy
Peereboom - Feytons
Philips Freddy
Pierre Willy
Pintelon Fernand
Plaetevoet Raymond
Prinzie Valere
Rederscentrale
Remaut Germain
Remaut Jeannette
Rommelaere Michiel
Sanders Laura
Serie Edmond
Severy Ronny
Sleuyter-Smessaert
Soetaert - Versluys

Spegelaere Marie-Christine
Swinnen Frank
Ulin Georges
Van Coillie Georges
Van De Wynckel Th,-De Clerck
Van Den Bergen Roger
Van Den Heuvel Herman
Van Der Cruyssen Gabriel
Van Duyvenboden-Stubbe
Van Elslande Manfred
Van Hove Yasmina
Van Iseghem Guy
Van Loocke-Tratsaert R.
Van Loo Roland
Vandamme Gerard
Vande Casteele Louis
Vandecasteele Jean
Vandekerckhove Marc
Vandendriesche Gilbert
Vandromme Jozef
Vanhalst Marc
Vanhoeck Leopold
Vanhove Maarten
Vanmassenhove Roger
Vansuyt Ronald
Vantorre Amedé
Vanwalleghem René-Vandewalle
Verbeke Frans
Verdruyve Oscar
Verkempynck Jean-Pierre
Verleene Georges
Vermandel Patrick
Verminck Danny
Voeten Yves














