O lord ! Thy sea is so great
and my boat is so small...
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Commandant van de staatspakketboten op rust
Gewezen commandant van het korvet "Buttercup” Royal Navy
Weduwnaar van Mevrouw Irma RAYEE

Geboren te Oostende op 27 januari 1911, en er overleden
op 23 mei 1986, gesterkt met de sacramenten der zieken.

Hij hield van de zee

met haar voorsmaak van oneindigheid,

met haar wisselend gelaat, als het leven zelf.
Recht door zee: zo heeft hij geleefd,

eerlijk, trouw aan zijn gegeven woord,

veeleisend voor zichzelf als voor een ander.

Geen ogendienaar, en zelf maakte hij ook

geen "onderscheid des persoons”.

Als een ervaren zeeman wist hij doorheen de stormen te varen
-zoals ooit ook doorheen het geweld van de oorlog-
gelovend in betere tijden.

En achter de scherpe lijnen van zijn gezicht,

(en de rimpels van zijn oudere dagen)

school een heel gevoelig hart,

dankbaar om elk liefdevol gebaar,

elke attentie van zorgende mensen.

Toen zijn vrouw stierf, vijftien jaar geleden,

heeft hij het sterven mee-geproefd.

Maar koppig is hij doorgegaan,

heeft hij zijn levenslot aanvaard, ten einde toe.
God,

groot geheim waarin wij mogen leven,

Schepper van de zeeén en het land,

Oorsprong van dit onmetelijk heelal,

Vader van de mensen - aan U vertrouwen wij hem toe.
Laat hem, aan de overkant,

veilig aan wal stappen bij U. Voorgoed.

De familie dankt voor de blijken van medeleven

A la pieuse mémoire de
MONSIEUR

’7/()[441/ Libert

Commandant honoraire des Paquebots Ostende-Douvres
Ancien Commandant de la Corvette "Buttercup” Royal Navy

Veuf de Dame Irma RAYEE

Né a Ostende le 27 janvier 1911 et y décédé inopinément
le 23 mai 1986, muni de l'onction des malades.

Un HOMME juste, courtois et serviable
au regard lucide et franc

donnant a chacun son attention et son dd,
au ceeur d'enfant

simple, bon et confiant.

Un MARIN né, amoureux farouche

de la mer et des horizons lointains,
commandant avec vigueur et sagesse.
HEROS solitaire et tranquille

ayant comme seule boussole :

le devoir bien fait, la mission accomplie
et I'nonneur de la patrie.

Un PERE attentif et bien-aimé,

exigeant pour lui-méme et pour les siens,
donnant a tout instant

le meilleur de lui-méme

dans un amour fidéle et généreux

qui grandit et rend heureux.

Vous tous qui m'avez connu et aime,

en particulier mes enfants et petit-fils,
priez Dieu et croyez en son Amour,

Il est le havre de gréce et de vie

oU nous vous retrouverons pour I'éternité.
A Dieu !

La famille vous remercie pour vos marques de sympathie.
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