Mevrouw Marcelline LENAERS

Mejuffrouw Ingrid GHys en verloofde Jan

De families GHys - LENAERS - ZONNEKEIN - LENAERS -
VAN DURME - VANDENKERCKHOVE €n aanverwanten

danken U om Uw blijken van medeleven.
Zij danken tevens al de artsen die hem hebben bijgestaan, alsook

de verpleegkundigen van het U.Z. Gasthuisberg, eenheid 444,
te Leuven voor hun toegewijde zorgen.

Uitvaartverzorging en drukkerij: B.& C. Nuytten N.V., Petit-Paris, Oostende.




-I- Met een groot hart voor de medemens
Vol energie en initiatief was hij

Een rots in de branding,

Een veilige haven om thuis te komen.

de heer

Rafaél Ghys

Ere Havenkapitein-Directeur te Oostende

Officier in de Kroonorde

Ridder in de Leopoldsorde

Burgerlijke medaille eerste klasse

La médaille de deuxieéme classe du Mérite Maritime de la Gréce
(redding Griekse cargo)

Bijzonder Bijzitter van de Onderzoeksraad voor de Zeevaart
Technisch lid van de Bijzondere Raadgevende Commissie voor de Visserij
Beheerder en directielid van het Koninklijk Werk Ibis

Beheerder van de Stichting Helena en Isabella Godtschalck

Lid van de Orde van den Prince

Lid van de Lions Club Oostende

echtgenoot van mevrouw Marcelline LENAERs

geboren te Oostende op 26 oktober 1930 en vroom overleden
te Leuven op 6 februari 1997, voorzien van de ziekenzalving.

Beste Raf,

Van kindsbeen af was je een man van de zee, vertrouwd met
de natuurelementen, met de invloeden van het zilte nat.

Bij de realisatie van je zeemansloopbaan via de koopvaardij naar
de bekroning toe als Havenkapitein-Directeur te Oostende, gaf je
steeds blijk van volharding, van werklust en organisatietalent,
van de ambitie naar perfectie.

Recht door zee, ook in storm en ontij, met bekwame, vaste hand
aan het roer dwong je eenieders respect af.

Benevens je beroepsactiviteiten vond je nog de tijd om je in te
zetten op sociaal vlak, voor zovelen die hiervoor erkentelijk blijven.

't Is goed geweest - heb dank voor alles.
Nu je voor de ultieme reis voor anker ging
zeggen we geen vaarwel maar ... tot ziens, Raf.



