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De heer en mevrouw Jeremy Cloet-Vandaele

De heer Peter Cloet en zijn verloofde mejuffrouw Chantal Cortvriendt
Zijn broer en schoonzus de heer en mevrouw A. Cloet-Debrauwer
Zijn schoonbroer en zuster de heer en mevrouw E. Decreton-Cloet

In naam van de overleden broers en zusters

De families Cloet, Vandaele en aanverwanten

danken u voor uw blijken van deelneming en uw gebeden.
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In blijvende herinnering aan
DE HEER

MAURICE CLOET

Geboren te Veurne op 23 april 1918
en overleden te Oostende op 18 augustus 1996

gesterkt door de Heilige Sacramenten van de zieken.

Kapitein in de visserij op rust
Oud-strijder 1940-1945
Houder van verschillende eretekens

Daddy, je laat een leegte na die moeilijk te vullen wordt.

Hoe vertel ik je nu dat ik je, met verdriet in het hart, zag wegglijden.

Hoe vertel ik je nu dat we eigenlijk een levenlang tekort bijéén waren.

Hoe vertel ik je nu dat ik je waardeerde voor je inzet, trots en inzicht.

Hoe vertel ik je nu dat er nog zoveel te zeggen was; maar vooral dat ik van je hield.
Hoe vertel ik je nu hoezeer Annemie, Peter en ook Chantal je lief hadden.
Hoe vertel ik je nu hoezeer wij je zullen missen.

Hoe vertel ik je nu hoe je altijd in onze gedachten zult voortleven.

Hoe vertel ik je nu over de menige afscheiden waarbij ik als kind door het raam
keek tot je uitzicht was. Voor jou je werk, voor mij een “waarom zolang weg".
Nu kijk ik weerom door dat raam en besef dat je nooit meer terugkomt. Je
keert terug naar de zee voor een laatste reis.

Daddy, je heengaan valt ons zo zwaar, maar voor jou kwam het als een ver-
lossing. Je maakte je zorgen dat je niet meer als vroeger lange wandelingen
aankon, dat je op anderen aangewezen zou zijn. Pas onlangs zei je: “ik word
ouder”. We wisten wat je daarmee bedoelde. Het einde van een lange levens-
weg kwam in zicht. Eén met hoogten en laagten die je steeds wist te aan-
vaarden tot je inderdaad “ouder werd”.

Zoveel te zeggen, zoveel te schrijven, maar we houden het bij: nader mijn
God tot U.

Een vredige zielerust, liefste daddy.

Slaap zacht, liefste grandad.



