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CHRISTIAN SILVAIN

Er was Margritte en er is Dali en dan zal er zijn Silvain. Of liever : hij is
er al, die eigenaardige jongeman uit Eupen, die iedereen verrast met zijn
geniale vondsten en zijn verfijnde vormkracht.

Inderdaad. Christian Silvain leeft in een vreemde, egocentrische wereld,
waar, door een wonderlijke speling van geest en vorm, het onwerkelijke
werkelijk wordt en het werkelijke onwerkelijk, de eenheid vergaat in zijn
delen en de delen vergroeien tot hun eenheid.

Dat klinkt misschien nogal verward, maar als we U vertellen dat in al dit
buitenissige de mens steeds centraal staat en Silvain immer streeft naar
grotere eenvoud en grotere volmaaktheid, dan begrijpt U meteen dat de
kennismaking met zijn surrealistisch oeuvre een revelatie wordt.
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