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Lily van Oost heeft al enkele opmerkelijke exposities georganiseerd, waarbij ze blijk gaf
een kunstenares te zijn die een afwisselende en boeiende produktie toont. Er zijn
olieverfschetsen, tekeningen en schilderijen, en in feite laat deze exposante zien dat ze
verder best verschillende zijden uitkan.

Het sterkst is zij in enkele doeken met figuren, die weliswaar niet direkt aansluiting zoeken
bij haar tekeningen, maar die door de verfmaterie en ook de verwerking ervan, volgens
ons, aanleunen bij een fantastisch expressionisme.

Een uitgebreide reeks landschappen en stroomgezichten evokeren het thema via het
temperament en de visie van Lily van Oost, die intussen een boeiend experiment doet op
het gebied van de tekenkunst. In haar tekeningen primeert de verbeelding, maar die
wordt geént op onze realiteit.

Ongetwijfeld vermag Lily van Oost stellig de aandachtige bezoeker te boeien met een
keuze die ruim en tevens vol afwisseling is.
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