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Ter herinnering aan de dag waarop Wwij afscheid
genomen hebben van

DE HEER

PIERRE VANDERWAL

Bootsman R.M.T. op rust
vereerd met verscheidene eretekens

echtgenoot van mevrouw Augusta BOURGOIS

geboren te Oostende op 7 augustus 1891 en
aldaar vroom overleden op 11 augustus 1978,
voorzien van het sakrament der zieken.

Vol ontroering denken wij terug aan dit schone,

en eenvoudige leven. Zonder de minste groot-
spraak heeft hij onder de mensen vertoefd, maar
door zijn voorbeeld van echt diep kristelijk leven
straalde hij bij de mensen uit al wat hij had aan
zielegrootheid.

Wat is het leven van een mens ?

Enkel een onruslige zee, waar storm en kalmte
op elkander volgen en wisselen als ebbe en
vioed. Hij was een goede zeeman : de zee trok
hem aan. Hij was een stille werker, die zonder
veel woorden aan zijn scheepsmaten toonde dat
men gelukkig kan zijn in zijn werk. Zijn vaardige
handen kwamen alleen tot rust bij zijn thuiskomst
\t/\ar:j ree omdal hij wist dat hij zijn plicht gedaan
ad.

En daarom mocht hij terecht wel fier zijn over
zijn noeste arbeid. Dat heeft hij door zijn voor-
beeld aan zijn kinderen geleerd.

Dierbare echtgenote en geiiefde kinderen, men
moet Gods beslissingen niet beoordelen ; laten
wij het aanvaarden zonder morren, hoe pijnlijk
het ook slaat. Ik heb net offer van de Heer
aanvaard. Doet het met mij, en gij zult troost
vinden. Ik dank U om al de liefde en goede
zorgen, waarmee gij mijn leven zo schoon hebt
gemaakt. God zegene en beware U allen in zijn
grote liefde.

Beste familieleden en vrienden, vaartwel en bidt
voor mij.

Mevrouw Pierre VANDERWAL-BOURGOIS

De heer en mevrouw
Gustaaf VANDERWAL-BALLION,
kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw
Maurice DEFEBERE-VANDERWAL,
kinderen en kleinkinderen

De families VANDERWAL - BOURGOIS -
VANHAVERBEKE en VERHULST

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.
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