BOERENHULP aan STADSKINDEREN

AFD. OOSTENDE

In « OUD-OOSTENDE »

IEPERSTRAAT

Op Vrijdag 26 Februari 1943

TE 2.30 UUR STIPT

De jongens van de kust die in TEHUIS HERTOG VAN
BRABANT te WATERLOO verbleven, geven een

AFSCHEIDSFEEST

met zang, dans, tooneel, pyramide, spreekkoor.
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