Hulde aan onze MBevrijders.

Cantate voor Kinderstemmen, Lyrische declamatie, Thebaansche trompetten en Harmonie.

Tekst van Mions MAES. Getoondicht door D. E. BOEHME, eerste-leeraar van het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent.
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Meisjes en Jongens Gegroet, o koene strijders
Uit elk verbonden land!
Wij wijden, volksbevrijders,
U dankbaar hart en hand.
Weest om 't geofferd bloed
Ons duizendmaal gegroet.

Meisjes Een vredige zonne

Jongens Scheen over ’t land,

Meisjes Dat glansde vol wonne

Jongens Langs ’t noordzeestrand,

Meisjes Toen werd de mare vernomen

Jongens Dat vreemd geweld en list

Meisjes Besluit tot strijd had genomen

Samen En 't lot van ons land (3 maal)
had beslist

Samen Doch tal van onversaagden

Hun liif en leven waagden.
Ze streden dagen, nachten
Tot ze ons de zege brachten,

Jongens Wij hoorden ’t strijdgeklater
Door dichte legerdrommen,

Meisjes - Dgoor lucht-en over water A o
En langs de wegen brommen. SR Cag
Jongens Alover dam en dijken
Alover ’s vijands lijken
Samen Ziin wapens en ziin schand
Ter redding van ons land
Lyrische Declamatie Daar komt de dichte schaar

Der glorierijke helden,

Trots dreigend doodsgevaar,
Ons de verlossing melden.
Ziet in het licht der zonne

De zegevleugels blinken,
Hoort 't lied van vrede en wonne
Uit duizend monden Kklinken.
De vijand is geweken,

Zijn eigen land vernield,
Geslagen en bezweken
Ontzenuwd en ontzield.

Laat, trots verschil in wensch,
In denken en bedoelen
Voortaan nu ieder mensch
Zich vriend en broeder voelen.
Z00 heersche vreugd en vrede,
Gestut door hart en hand
Alover dorp en stede,

Tot heil van 't Vaderland !

Triomftocht der Bevrijders : O glorievolle Helden,
Thebaansche Trompelten. Weest om 't geofferd bloed
Uit duizend dankbare kelen
Slotzang. Erkentelijk gegroet !

Moge over Vliaam en Walen,
Vereend met hard en hand,
En vrede er vrijheid dalen
Tot heil van Belgenland !



